
Kort verslag van de presentatie voor de Timotheüs school in Lelystad op 27-11-2015 
Het was eerst de bedoeling om alleen een presentatie te geven voor de groepen 5 t/m 8.  
In overleg met Christina en de leerkrachten heb ik  ook een presentatie gegeven in de 
groepen 1 tm 4. Het is goed dat ook zij het werk van Mir Wam konden horen en zien.  
We hebben o.a. een 15 min video van reis de groep Ermelo Turya Bystra laten zien.  
De sfeer was goed en we hebben een mooie dag gehad. Zeker als je van een meisje van rond 
de 10 jaar de vraag krijgt : Bent u niet benauwd om te sterven als u deze reizen maakt (vlak 
bij oorlogsgebied of in de barre kou). Je hebt dan gelijk de mogelijkheid om de kinderen er 
op te wijzen dat we ook hier in Nederland elke dag bewaart moeten worden. In groep 7 
waar ik de kinderen in het Russisch begroete kreeg ik tot mijn  verrassing van één van de 
meisjes vlekkeloos antwoord in het Russisch. Heel leuk! 
De actie voor de komende week is door middel van een brief met de kinderen meegegeven. 
Er waren al dozen binnen gekomen. 
 

                                                                                    
Ook de kinderen van groep 1 en 2 kregen de presentatie vaan DjaDja Jan  (Ome Jan)  

 

Kinderen van groep 3 hebben een iglo gemaakt. Het Eskimo pakje staat dan erg goed. 

                                                                  
Gezamenlijke sluiting aan het einde van de week 


