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Nieuwsbrief 2021, 2e kwartaal; nummer 14 

Beste vrienden, Mir Wam, 
 
De jaarlijkse weduwe conferentie in Dnjepro.  
 

 
 
We laten hen groeten middels een brief. Leest u mee? 
 
Geliefde broeders en zusters, geliefde vrienden, ‘Vrede zij ulieden’. 
Het is woensdag 24-02-2021. Volgens onze planning zouden we nu in het vliegtuig zitten richting 
Oekraïne. Samen met broeder Jaap van Wijck en Hans Struik wilden we graag de samenkomst bij 
wonen van a.s. zondag 28 februari. Het was en is ons verlangen om samen met u te zijn. Samen met 
u de Heere te loven. Samen met u te zingen. Samen met u blij te zijn over de vreugdevolle 
gebeurtenissen in ons leven.  Maar ook samen met u te wenen. Samen met u bedroefd te zijn over 
het verdriet wat in ons leven is gekomen. Langere of kortere tijd geleden.  
Graag hadden wij fysiek deze dag deelgenomen in uw vreugde en verdriet. 
Echter, Gods wegen zijn vaak anders dan dat wij hopen of denken, Jesaja 55:8 
Vanwege het wereldwijde gebeuren rondom Covid-19 en de strenge maatregelen die ook hier in 
Nederland gelden voor het reizen, zien wij ons verhinderd tot u te komen. Wij vinden dat wel erg 
jammer.  
 
Toch willen wij daar niet over treuren maar liever Gods Woord in gedachtenis brengen. 
Psalm 18 : 31 ‘Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorloutert; Hij is een Schild allen, die op 
Hem betrouwen’. 
Al lijken Zijn wegen vaak krom, zwaar en moeilijk. Toch doet God alle dingen medewerken ten goede, 
degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn, voor degenen die Hem liefhebben. Hij wil ons door 
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alle wegen heen tot de zaligheid brengen, Rom. 8:28. Gods weg is volmaakt. Zonder gebrek. Zonder 
fouten, ook volledig, Heilig zonder zonden.  
De rede des HEEREN is doorloutert: Zijn toespraak tot u is zuiver. Zijn woord tot u is eerlijk. Zijn 
woorden tot u zijn gereinigd en daardoor precies op zijn plaats. 
Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen. Hij is de Beschermer voor allen die de toevlucht tot 
Hem mogen nemen. Op Hem kunt u bouwen. Op Hem kunt u steunen. Op Hem kunt u zich verlaten. 
‘Hij is een Vader der wezen en een Rechter der weduwen’ Psalm 68 : 6. 
 
Psalm 33 : 18-22 ’Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn 
goedertierenheid hopen. Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in 
den honger. Onze ziel verbeidt den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild. Want ons hart is in Hem 
verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen. Uw goedertierenheid, HEERE! zij over 
ons; gelijk als wij op U hopen’. 
 
Dat de Heere deze woorden wil gebruiken om u te troosten en te bemoedigen.  
Een hartelijke  broedergroet van onze stichting Mir Wam. 
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
Broeder: Hans Reyersen van Buuren 
Broeder: Rien Schot 
Broeder: Jaap van Wijck 
Broeder: Jan Jacob Reyersen van Buuren 
Broeder: Jan Huige 

              
                 We hebben de weduwen ondersteunt door het geven van een voedselpakket 
 
Hierop ontvingen wij de volgende reactie: 
Beste vrienden van  missie Mir Wam ‘Vrede zij ulieden’,   
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven. Er was een heel goede bijeenkomst. We wilden jullie 
graag zien. De brief die u geschreven hebt, heb ik voorgelezen. Er waren 2 provincies bij elkaar. Er 
waren veel mensen. Wij hadden  112 geschenken gemaakt maar er waren 148 mensen. Ik laat nog 36 
geschenken maken en ik heb beloofd ze te geven.  
Iedereen is erg blij. God zegene u! ‘Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is 
hoogverheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel’ Ps. 148: 13. Hierbij ook mijn 



 

3 
 

verantwoording aan uw Missie. 1 pakket = € 17,60 х 112 = € 1971,20. Nu nog benodigde pakketten 
36 stuks x 17,60 = € 633,6. Totaal € 2604,80 + brandstof € 64,20 = € 2669,00.  
Pakket: Keramische beker, shampoo, waspoeder, boter, koffie, gecondenseerde melk, spaghetti, 
tandpasta, chocolade, rijst en thee. 
Hierbij ook een reactie van een weduwe: 
We zijn de broeders uit Merefa en de vrienden van Missie Mir Wam  uit Nederland dankbaar voor de 
pakketten. Alles is erg nodig voor in huis. God zegene alle betrokkenen. De communicatie was erg 
goed, dankzij iedereen die dit organiseerde, voorbereidde en financierde. 
Broeder Mischja Woloshin, Merefa 
 
Door een ongedwongen inkijkje in de boekhouding van onze broeder Mischja zien we de uitgaven 
van de Stichting aan een weduwenconferentie. Van harte in uw mildadigheid aanbevolen. 

 
 
 

                         
Wat heeft de wijze koning Salomo veel woorden geschreven die in ons leven vaak van toepassing 
zijn. Spreuken 16 : 9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert zijn gang. 
Dit woord is zeker weer bevestigd geworden voor Jaap en mij. 
Begin maart hadden we via Jacob Steinle van Friedensstimme Duitsland een transport ingepland van 
16 t/m 23 maart. In Duitsland hebben ze voor drie transporten aan Oekraïense Bijbels  staan. Jacob 
had zelf de eerste vracht samen met een Duitse broeder weggebracht. Graag wilden wij de tweede 
uitvoeren. Bij elke vracht behoort een deel humanitaire goederen bij te zitten. Er was voor onze 
vracht onvoldoende kleding binnengekomen. Ook de hoeveelheid kleding die we vanuit Zeeland toen 
nog naar Marienheide hebben gebracht was onvoldoende. Er bleef niets anders over dan om dit 
transport een week door te schuiven. Vanuit de Duitse gemeenten werd er op die zaterdag  veel 
gebracht zodat de auto op maandag 22-03-2021 geheel vol kon worden geladen en de douane- 
papieren in orde gemaakt konden worden. 
                                                                                     
Zo zijn we dinsdag 23-03-2021 wederom afgereisd naar Marienheide en zijn we na het avondeten 
vandaar vertrokken. Elke reis verloopt weer anders, en elke reis heeft zijn wederwaardigheden. 

 
       Jaap en Jan in Romashky                                           De laadlijst van het transport 
 
Het eerste wat ons overkwam was om 19.30 uur, dat we tijdens het inhalen van een andere 
vrachtwagen, (daar waar dit vanaf 05.00 uur tot 20.00 uur verboden is) werden opgemerkt door de 

Aan het woord: 2 Oekraïne reizigers Jaap en Jan 23-31 maart 
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Duitse politie. Zeer alert kwamen ze gelijk achter ons aan en gingen ze voor ons rijden.  Voor de 
volgende afslag lichte het heldere rode licht al op: Polizei, Bitte folgen.  Gehoorzaam volgden we en 
kwamen  achter een tankstation tot stilstand. De twee politiemannen stapten uit en deden hun 
mondkapje voor. Ook ik deed mijn mondkapje voor en al tijdens het uitstappen zei ik tegen de politie 
mannen:  Guten abend bruder, du hat recht, ich bin falsch. Ze reageerden hierop met te vragen om 
mijn rijbewijs en de documenten van de vrachtwagen. Nadat ik deze papieren overhandigd had 
moest ik mee naar de politiebus. In de bus vertelde ik hen dat ik verkeerd was. Was al aan het 
inhalen voordat ik het verbodsbord had gezien. Zo’n verbod geldt dan voor bv. 50 km. Op mijn vraag 
aan de leidende politie man of ik nu straf zou krijgen, knikte hij rustig met zijn hoofd van ‘Ja’.  Ik heb 
hem toen gelijk gezegd dat hij in zijn recht staat, maar dat wij geen straffe kunnen gebruiken. We zijn 
met een humanitair transport onderweg en gelukkig heb ik geen ongeluk gemaakt. Hierop vroeg hij 
om de laadlijst waar precies op staat wat er in de vrachtwagen zit. Tijdens het doornemen van deze 
lijst hoorde ik hem tegen zijn collega zeggen: ‘Ah Bibel’. Zonder woorden zag ik ze samen overleggen 
waarna hij onze papieren weer bij elkaar legde en ze aan mij teruggaf en zei: ‘Fahren! Und denke 
auch an deine ruhe’!  U begrijpt dat onze opluchting groot was, maar ook een bevestiging dat de 
Heere  ‘gebedjes met de pet op’ hoort en verhoort.  
 

                           
           Lange rij voor de grens.                                                      Grens passage Polen-Oekraïne 
Het tweede wat ons overkwam was op de heenweg aan de Oekraïense grens. Nadat we een lange rij 
wachtende vrachtwagens hebben gepasseerd bereiken we de terminal. Het is er erg druk wat 
betekend: Shdat = Wachten.  Als we aan de beurt zijn loopt het gesmeerd.  Jacob heeft ons in 
Duitsland heel duidelijk de volgorde aangegeven welke loketten we moeten hebben wat ons goed 
van pas komt. Totdat de douane zegt dat we met de vrachtwagen door de scan moeten.  Er staat al 
een lange rij voor de scan maar blijkbaar toch al een wat gemoderniseerde, want we zijn vrij snel aan 
de beurt. Na de scan zetten we de vrachtwagen weer terug op de terminal en gaan terug naar de 
Douane om de uitslag van de scan te bespreken. Ze laten ons een foto zien van de scan waarop in het 
midden van de aanhanger een grote zwarte vlek is te zien. Ze vragen aan ons wat hier zit. We zeggen 
dat zijn Bijbels. Oekraïense Bijbels zoals dat ook op de papieren staat. Ze zeggen: ‘Wij denken dat het 
Chocolade is wat niet op de papieren staat’. Wij heel zeker: ‘Nee dat zijn Bijbels’. De opperste chef 
zegt dat hij het zeker wil weten en dirigeert ons naar een  controle perron.  De leidende douaneman 
vraagt mij om de verzegeling van de aanhanger te verbreken. ‘Daar ben ik niet toe bevoegd’ 
antwoord ik. Hij geeft dan een van zijn secondanten de opdracht en beginnen ze vanaf achteraan een 
tunnel te maken in de dozen met kleding. Als ze na enige tijd in het midden bij de “zwarte vlek” zijn 
aangekomen blijken het inderdaad Bijbels te zijn. 
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                                               De controle gebeurt grondig  
 
Ze nemen behoorlijk wat foto’s die ze gelijk doorsturen naar hun superieuren. De leidende douane 
man komt naar me toe en hij zegt: ‘Ik ben heel erg blij voor jullie en voor ons. Ik ben ook een christen 
en ik weet dat wij deze Bijbels hard nodig hebben. Maar weet je, ik heb ook de opdracht van mijn 
baas uit te voeren om jullie te controleren. Er zijn ook veel humanitaire vrachten waarmee ze van 
alles smokkelen wat niet op de papieren staat. Gelukkig klopt bij jullie alles’. Nogmaals vraagt hij ons: 
‘Heb je chocolade bij je’? Ik zeg: ‘ja, in de cabine’. Nu als je wilt zegt hij, geef dan die werkmensen 
wat chocolade voor hun arbeid. We krijgen de benodigde stempels op de documenten en kunnen 
dan na 13 uren  de grens passeren en zijn we in de Oekraïne aangekomen.      
 

 
                       Vanwaar de zon in het Oosten straalt   Psalm 113 : 2 berijmd 
 
Vanwege deze extra en zorgvuldige controle aan de landsgrens verloopt de papieren handel op het 
douane terrein van Bila Tserkov heel wat sneller. Wat normaal een dag duurt zijn we daar nu na 2 
uren klaar en kunnen we naar het depot in het Rokytne Rayon. We komen hier wel erg vermoeid aan 
maar daar weten de plaatselijk broeders wel raad mee. Jullie gaan binnen slapen en wij laden de 
vracht wel uit. Ze beloven dat er nog hulpgoederen in zal blijven zitten voor de gemeente van Lena 
en Anatoly in Zhytomir waar we op de terugweg langs willen, en voor de gemeente en familie van 
weduwe Luda in Vyry. 
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      Het gemeentehuis van het Rokytne Rayon               Burgemeester Joera met secretaresse таїсія         

 
Het derde wat ons overkomt gebeurt op de volgende vrijdagmorgen. Door Vitalic, directeur van 
Missie “Svitanka” worden we gevraagd naar het gemeentehuis van Rokytne te komen. De 
Burgemeester wil ons spreken.  
We worden daar hartelijk ontvangen door de Burgemeester, twee wethouders en  door zijn 
secretaresse  таїсія.  Zij blijkt Nelleke en Anne goed te kennen van hun laatste 2 bezoeken. We 
worden door de Burgemeester hartelijk toegesproken met een grote dank aan de Christelijke missie 
“Mir Wam” voor de verleende hulp. Het staat als volgt op het aan Jaap en mij overhandigde 
herdenkingstablet: 

Dankbaarheid vanuit de dorpsraad van het Bila Tserkwie rayon in de Kiev Provincie. 
Voor de Christelijke missie “Mir Wam”. 

Voor het medeleven, menselijkheid, vruchtbare samenwerking en oprechte liefdadigheidsbijstand 
aan de Rokytnya-gemeenschap. 
Laat elk moment hoopvol zijn, 

Dat onze verwachtingen vervuld worden, 
Dat er inspiratie en geestelijke groei mag zijn, 

Dan zal het zijn, gemakkelijk en eenvoudig. 
Ondertekend door het hoofd van het Rokytnya rayon : Joera Bogdanov 

Ook таїсія spreekt ons met  warme dankwoorden toe en wil ons als bestuur van Missie “Mir Wam” 
hartelijk danken voor de hulp door Nelleke en Anne  gegeven aan het kinderweeshuis en onze 
invalide medemens. Ook de hulp aan scholen wordt erg op prijs gesteld.  Vele scholen in de dorpen 
in dit Rayon zijn inmiddels in het bezit van schooltafeltjes en stoeltjes vanuit Kootwijkerbroek, 
Hoevelaken, Terneuzen, Goes en Bruinisse. Een directeur die we diezelfde morgen op zijn school 
ontmoet hebben sprak zijn verwondering uit over de kwaliteit van het voor ons tweedehands 
schoolmateriaal.  
In ons dankwoord aan hen bied ik eerst de burgemeester mijn verontschuldiging aan dat ik geen 
Oekraïens spreek. Vanwege de moeilijk grammatica ben ik al blij als ik mezelf in het Russisch 
verstaanbaar kan maken. Vanwege de voortdurende strijd in Oost-Oekraïne merken we dat het 
Russisch steeds minder gesproken wordt.   
We bedanken de Burgemeester en de anderen voor hun warme woorden en hun uitgesproken 
waardering voor het werk van Stichting Mir Wam. We krijgen vrijmoedigheid om te zeggen dat we 
boven alles de Heere mogen danken voor Zijn hulp, onze gezondheid en Zijn zegen. Hiermee wordt 
er door hen hartelijk mee ingestemd, wat ons weer tot verwondering leidt.  De Heere is goed voor 
hen die op Hem vertrouwen. 
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 Jan en Jaap met ontvangen oorkonde         Het depot van Friedensstimme Duitsland  in Romashky 
 
Het vierde wat ons overkwam was wel even heftig. 
Via de gemeente van Lena en Anatoly in Zhytomir, waar we vrijdagavond de samenkomst hebben 
bijgewoond rijden we zaterdagmorgen weer  richting het westen. Het is de bedoeling om de 
komende zondag in Vyry te zijn. In Vyry woont weduwe Luda met haar kinderen. Al vanaf 2000 
komen we hier veel en hebben daar dus vele bekenden.  
De wegen waren overwegend goed te berijden wat in het verleden nogal eens anders was. Op een 
gegeven moment dat ik achter het stuur zat waren we toe aan een korte stop. Ik parkeerde de auto 
aan de zijkant van de weg.  In de Oekraïne is dat makkelijker te doen op provinciale wegen dan in 
Nederland. Terwijl ik naar de rechterzijde van de vrachtwagen liep, begon het vreselijk naar verbrand 
rubber te stinken en kwam er een behoorlijk grote rookpluim vanaf de rechter achterzijde van de 
cabine. U begrijpt dat ik hevig schrok en gelijk Jaap alarmeerde. Uit de cabine en alle belangrijke 
papieren ook eruit riep ik tegen hem. In mijn gedachten zag ik de hele boel al in vlammen opgaan. 
Gelukkig bleef Jaap rustig en nadat we de motor hadden stilgezet verminderde de rook ontwikkeling. 
Met mijn telefoon belde ik Jacob op en Jaap filmde met zijn telefoon de gebeurtenis en stuurde dat 
ook naar Jacob. Jacob stuurde dit weer gelijk door naar de technische werkplaats chef van Mercedes 
en zodoende kregen we in korte tijd instructie wat we moesten doen. Met het uitschakelen van de 
stand kachel bleek het euvel voorlopig verholpen te zijn. Bij terugkomst in Duitsland zou de auto wel 
eerst naar de werkplaats moeten voor reparatie. Wederom waren we zeer opgelucht dat we weer  
veilig verder konden rijden,  maar ook wederom  een bevestiging dat de Heere gebedjes met de pet 
op hoort en verhoort.  
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Het vijfde wat ons is overkomen was voor mij meer van persoonlijke aard. 
Als we op zondag in de gemeenten mogen zijn wordt ons altijd gevraagd om een kort stichtelijk 
woord te spreken. Dit willen wij ook altijd graag doen, mits er wel een tolk aanwezig is. We willen ons 
graag houden aan datgene wat Paulus ons leert in 1 Korinthe 14: 26-28. ‘Wat is het dan, broeders’? 
‘Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een 
vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot 
stichting; En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en 
bij beurte; en dat een het uitlegge. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de gemeente; 
doch dat hij tot zichzelven spreke, en tot God’. 
Ondanks  verwoede pogingen van onze kant om een tolk te vinden, lukte dit niet. Er zat dus voorons 
niet anders op dan te zwijgen. Echter de plaatselijke dominee Saschja Zuman vroeg mij om toch een 
woord te spreken en dan in het Russisch. Na dit bij de Heere te hebben neergelegd hebben we ons 
ter ruste begeven omdat ook de afgelopen dag weer erg vermoeiend was geweest. De volgende 
zondagmorgen werd ik om 06.00 uur wakker en kreeg vrijmoedigheid om een woord voor te 
bereiden naar aanleiding van Johannes 14: 1-3. Een troostwoord in een verwarrende tijd voor 
ontroerde kinderen Gods.  Veel mensen op deze wereld zijn verward vanwege de eindtijd ziekten die 
over de wereld gaan. Ook de discipelen waren verward, ontroerd. En dan de 5 troostwoorden die 
Jezus  tot hen gaat spreken:  
• Uw hart worde niet ontroerd. 
• In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. 
• Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
• Ik kom weder. 
• Ik zal ook u tot Mij nemen , opdat ook gij moogt zijn waar Ik ben.  
Een vraag aan ons allen: Is uw plaats bereid? Groot is het  als dat zo mag zijn. Nog niet? Er is een weg 
geopend door het bloed van de Heere Jezus Christus. 
Ondanks dat we geen tolk hadden,  hebben we samen een goede en gezegende zondag mogen 
ontvangen.  De Heere alleen de eer. 
 

 
Bij de uitgang van het dorp : Een gelukkige weg 
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Maandagmorgen vroeg zijn we na een goede nachtrust weer vertrokken richting huis. Vanwege een 
behoorlijk lange wachttijd aan de Poolse grens van 9 uur hebben we besloten om de nacht door te 
rijden. De vrachtwagen moest nog een reparatie ondergaan en weer opnieuw geladen worden nu 
voor Moldavië. Ook de mooie vloertegels die we als stichting van fa. Esselink uit Middelharnis 
hebben gekregen worden hierin geladen. Ze zijn bestemd voor de kerkbouw in Chisinau. Twee Duitse 
chauffeurs zullen deze weg brengen. Hierover de volgende keer meer. 
 
In Marienheide ontmoeten we dinsdag aan het einde van de werkdag  broeder Nicolaï Solotoechin bij 
de dagsluiting van de medewerkers.  Hij is verantwoordelijk voor al de evangelisatie activiteiten in de 
Noordpoolgebieden in Rusland. Nadat we samen hebben gesproken over de ernst van de tijd, wil hij 
ons de woorden meegeven uit Hebreeën  6: 10-12. ‘Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk 
zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen 
gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot 
de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe; Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt 
dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven’. 
 
Als slot van dit verslag wil ik weer eindigen met een woord van Salomo en wel uit spreuken 29: 25 
‘De siddering des mensen legt een strik; maar die op den HEERE vertrouwt, zal in een hoog vertrek 
gesteld worden’. 
We hebben veel ontmoetingen mogen hebben en dat in deze verwarde omstandigheden. Ondanks 
dit alles hebben we gezien en ervaren dat de bovenstaande woorden van Salomo waarheid zijn. We 
zijn weer veilig en gezond, maar wel vermoeid thuisgekomen. Dan komt het na zo’n periode goed uit 
dat je tien dagen in quarantaine mag blijven. We hebben het er graag voor over. 
 
Jaap van Wijck 
Jan Huige 
 

 
 
 

Op DV zaterdag 24 april is er een weduwen conferentie in Radivilov. Regio West Oekraïne waaronder 
ook de gemeente van Turya Bystra. We zijn nog in overleg of wij als Stichting daar aanwezig kunnen 
zijn. In deze tijd is het iets minder vanzelfsprekend. 
De conferentie gaat wel door. Gedenkt u hen? 

 
 
 
 

Het vrije tijds centrum in Cimiseni (Moldavië) is een soort park met ongeveer 40 vrij staande huisjes 
en een groot gebouw waar de centrale bijeenkomsten kunnen plaats vinden. Van het bedrijf Kroon 
projecten uit Meerkerk hadden we de benodigde vloertegels ontvangen voor het hoofdgebouw. 
Zie hierover het reisverslag wat u kunt vinden via de onderstaande link. 
 
https://www.mirwam.nl/informatie/reisverslagen          Reisverslag Moldavië. 
 
 

Het weten waard 
 

Met dank aan … 
 

https://www.mirwam.nl/informatie/reisverslagen
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Zelfs vanuit Frankrijk wordt er kleding (gewassen, gestreken en in dozen) gebracht naar Nederland. 
 

 
 
De afgelopen vergadering heeft het bestuur van Stichting Mir Wam besloten om een bijdrage te 
geven aan de gemeente van Merefa voor het aanschaffen van een bus en een aanhanger. Dit 
vanwege het vele evangelisatiewerk wat er in Merefa gedaan wordt en voor de samenkomsten en 
dergelijke op het kamp. 
Er was € 8000,= nodig en ze hadden zelf al € 4500 bij elkaar. 
Stichting Mir Wam heeft € 3500,= bijgedragen hiervoor. 
Vanuit Merefa een grote hartelijke dank en de bede of de Heere ons en allen in dit werk wil zegenen. 
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Nelis Holl heeft zijn accordeon afgestaan aan Stichting Mir Wam. Inmiddels heeft dit 
muziekinstrument zijn weggevonden naar een arm gezin in Merefa. De jongen op de foto bespeelt 
het accordeon nu. 
Vele gemeenteleden en ook de jeugd van de gemeenten van de niet geregistreerde Baptisten zijn erg 
muzikaal aangelegd. Muziek neemt een grote plaats in binnen de liturgie bij bijzondere diensten. Een 
genot om naar te luisteren. 
 

 
 

 
 
 
 
Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen 
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL  Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07;  
E-mail: info@mirwam.nl; Website: www.mirwam.nl.   
Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRB 0851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). https://www.mirwam.nl/doneren  
 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl. De door 
u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden 
door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar 
info@mirwam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. 
 

Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen 

Colofon 
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