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Nieuwsbrief 2020, 2e kwartaal; nummer 10 

Beste vrienden, Mir Wam, 
 
U ontvangt een wat andere nieuwsbrief dan gewent. De tijd staat ‘stil’ en zo ook het werk wat 
gedaan mag worden vanuit Stichting Mir Wam. De transporten staan stil, de grenzen zijn gesloten. 
 
Het bericht wat vorige week vanuit de Stichting Christenen voor Israël uit Oekraïne verzonden werd 
geven we door: 
Afgelopen week zijn er rond de 500.000 Oekraïense werkers vanuit het buitenland teruggekeerd naar 
de Oekraïne. Vanwege de slechte economische situatie werkten veel mensen in Polen, Spanje en 
Italië. Of dit betekend dat de Oekraïne overspoelt wordt met het coronavirus zal de komende 3 weken 
zichtbaar worden. 
Veel bedrijven stoppen ook met hun werk waardoor er velen thuis komen te zitten. 
Er geldt ook een gehele quarantaine voor de mensen. 
In de Oekraïne hebben de mensen geen ziektekosten verzekering zoals bij ons in Nederland. Als ze dan 
ook medische hulp (als deze er al is) nodig hebben moeten ze alles zelf betalen. 
De oorlog heerst nog steeds en vergt elke dag zijn slachtoffers. 
De informatie voorziening die het volk vanuit de overheid krijgt is summier en de vraag is in hoeverre 
waarheidsgetrouw. 
 
Net als ons, zult u meeleven met de gemeenten in Oekraïne in deze zorgvolle periode. Bedenkend 
dat er vele mensen uitgesloten zijn van de gezondheidszorg doet ons nog meer beven dan wij in 
Nederland met al onze apparatuur en toegang tot medische zorg. Maar bouwen we diep in ons hart 
hier niet ons vertrouwen op? 
Laten we, hieronder, luisteren wat de verschillende gemeenten uit Oekraïne en Rusland met ons 
willen delen. Wat zouden wij in onze toestand met hen delen? 
 
Vanuit Stichting Mir Wam is er een schrijven uitgegaan naar gemeenten en families met de wens uit 
Psalm 91: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. 
 

 
 
 

 
Krasnapolje (Soemy rayon)  27-03-2020 
Geliefde Broeders Mir Wam, 
Fijn om een bericht van jullie te ontvangen. We zitten nu allemaal in Quarantaine. 
Iedereen moet thuis blijven. Wij hebben thuis geen zieken. 
Het werk aan de studio (het Evangelie wordt via doventolken in deze studio doorgegeven) kan nu 
niet verder gaan. 
We zijn jullie erg dankbaar toen we hoorden dat jullie het werk aan de studio willen steunen. 
De Heere zegene jullie. 
Hartelijke groet aan allen. Broeder Dimitrie. 

Oekraïne aan het woord 
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Vanuit Soemy 06-04-2020 
Het is van de voorganger en zijn gezin waar we, als bestuursleden van St. Mir Wam hebben 
overnacht in oktober bij de weduwenconferentie. 
Beste Missie Mir Wam, Wij groeten u hartelijk en herinneren u ook. Bedankt voor het niet vergeten 
en hartelijk dank voor de wens.  
Omdat quarantaine overal is, zitten we thuis, maar we gaan alleen naar kerkvergaderingen en 
jongerensamenkomst, met een beperkt aantal. Vertrouwen op God en geloven dat hij tegen alle 
ziekten zal beschermen.  
 
Merefa 02-04-2020 
Ik groet u stichting Mir Wam 
Gode zij dank hier alles goed. Er zijn veel winkels dicht. 
Afgelopen zondag gingen we naar de kerk. Politie is geweest en die zei dat we allemaal naar huis 
moesten gaan. De voorganger zei dat we de regels in acht nemen en ook samen blijven komen. 
Politie is weg gegaan. 
In Merefa herbergt de kerk alles. 
We hebben gebeden of iedereen naar de kerk wil komen om te bidden. 
We hadden een volle kerk. 
Groet Mischja. 
 
Groet geliefde mission Mir Wam 
Ik was zaterdag 14 maart samen met mijn zoon vanuit Duitsland onderweg naar Zeeland om onze 
broeders te bezoeken, maar door de snelle opkomst van de corona en de benomen maatregelen zijn 
we omgekeerd. We hopen in de toekomst alsnog een keer te komen. 
Op straat mag je normaal niet komen. Dan ontvang je straf. 
Scholen zijn dicht en de kinderen zijn thuis. 
Gelukkig werkt de Banja. Virus kan niet tegen 100 graden plus. 
Sergei Seritsa 
 
Warwarovka 02-04-2020 
Groeten aan u. Mir Wam 
Bij ons is alles in orde. Wij zijn gezond en gaan naar de kerk. De Heere de eer. 
Sergei,  gehandicapte man uit Warwarovka. 
 
Turya Bystra 04-04-2020 telefonisch contact 
Bij ds. Viktor Lagessa en familie gaat het goed. Hij was blij verrast met het contact moment. 
In Turya Bystra zijn ook de scholen dicht, allen in quarantaine. 
In familie en kerk zijn er nog geen gevallen van besmetting zover ze weten. 
Ook van hen aan allen de hartelijke broeder groet en Gods zegen gewenst. 
 
Zithomyr 06-04-2020 
Ik weet niet  wat ik je schrijven zal. Hier verandert het per dag en per week. 
We zijn allen nog gezond en hopen gezond te blijven zo God het wil. Van onze bekenden en familie 
zijn er ook nog geen zieken. Het hele gebeuren rondom de virus is verdacht en heeft iets niet reëels. 
Het zal nog slechter worden zeggen allen. Tot nu toe hebben we onze samenkomsten in de kerk 
gehouden zoals altijd. 



 

3 
 

We weten niet hoe lang nog. Anatoly is vast besloten dit niet te veranderen totdat het werkelijk 
onmogelijk zal zijn. 
Wij weten nog van de vervolgingsjaren hoe het toen was. Alles verboden, en toch verzamelden de 
gemeenten zich en werden de kindersamenkomsten uitgevoerd. 
Ik vind de grote angst ook maar sterk overdreven, in elk geval bij ons, waar nog geen zieken zijn. Als 
of men door een andere ziekte niet zou kunnen sterven. 
Ja God alleen weet waarom Hij dit toelaat. 
Wij verstaan het zo: Hij geeft Zijn gemeente daardoor een Alarm signaal, dat de tijd kort is. En dat wij 
ons voorbereiden moeten. 
Hebben nog elke nacht vorst, maar enige bloemen bloeien mooi. Ik werk graag in de tuin. 
Gode bevolen. Tot ziens. 
Anatoly en Lena 
 
Viry 02-04-2020 
Dag broer Jan, 
We zijn allen gezond en in leven. 
Scholen zijn dicht. Kinderen zijn thuis en krijgen daar onderwijs. 
We kunnen nog door werken in de beton, hout en houtskool. 
Groeten Pasja. 
 
Voronezh 02-04-2020 
Dag Broeder Jan, 
Bij ons gaat goed. Wij veel bidden. 
De Heere helpt ons. Er zijn nog producten in de winkel. 
We zijn niet moedeloos of verdrietig dank zij God. 
De kinderen zijn ook thuis. 
Ook onze broer Sjenja en zijn familie die in het Noorden evangelist is, zijn nu thuis. 
We komen zo weer als familie bij elkaar. 
De Heere brengt ons nader tot elkaar. De Heere doet het altijd goed. 
Groet Maria. 
 

 
 
 

Het eerste kwartaal van het jaar mochten we veel presentatie geven. Heel fijn dat ons werk steeds 
meer bekendheid krijgt en we verenigingen mogen bezoek. 
 

                        

Het weten waard 
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Op vrijdag 31 januari jl. mochten we een presentatie over ons werk geven in Zorgcentrum Eben-
Haezer in Middelburg. Het was een fijne middag met elkaar. De collecte bestemd voor de 
weduwenconferentie bracht in totaal op: € 146,30. Heel hartelijk dank. 
 
Voor donderdag 20 februari lag er een uitnodiging te wachten van de commissie vrouwenmorgen uit 
Ridderkerk-Slikkerveer. Heel fijn dat we ook daar mochten zijn, we gingen er graag op in.  
Ik wil een klein stukje wat me raakte bij de opening die morgen, doorgeven: 
Veel teksten in de Bijbel gaan over de zorg aan weduwen en wezen, zowel in het oude als in het 
nieuwe testament. En de Heere verbind altijd Zijn zegen aan de zorg voor wezen, weduwe , armen en 
verdrukten.  
O.a. in Job zien we hoe belangrijk dit is. In Job 29 vers 12 t/m 16 staat bv: ‘Want ik bevrijdde de 
ellendige die riep, en de wees, die geen helper had. De zegen desgene die verloren ging kwam op mij, 
en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en zij bekleedde 
mij: Mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed. De blinden was ik tot ogen, de kreupelen 
was ik tot voeten. Ik was de nooddruftige een vader, en het geschil dat ik niet wist, dat onderzocht ik.’ 
In hoofdstuk 31 vers 16 t/m 22 geeft Job aan dat áls hij de zonde van nalatigheid zou hebben begaan, 
zijn schouder ontwricht en zijn arm gebroken mag worden. Eigenlijk zegt Job hier: Als ik mijn armen 
niet gebruikt om ze uit te strekken in deze daden van bewogenheid, dan hebben ze geen recht op een 
plaats aan mijn lichaam. 
 
Op zaterdagmorgen 22 februari jl. waren we te gast bij de meisjesclub in Meliskerke. Ca. 25 meiden 
in de leeftijd van 11-12 jaar hadden de weken daarvoor al gewoekerd met geld. Iedereen had € 2,00 
gekregen van de leiding en daar konden ze iets mee doen op hun eigen manier. De een heeft koekjes 
en cake gebakken en verkocht, de ander kaarten gemaakt en aan de man gebracht. Weer een ander 
is gewoon langs de deur geweest om geld op te halen voor het goede doel. 
Er waren 4 kinderen die boven de € 100,00 winst hadden gemaakt. We kregen dan ook een bijzonder 
mooi bedrag overhandigd na de presentatie van … 
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Helaas kunnen de geplande presentaties voor het 2de kwartaal geen doorgang vinden wegens de  
corona maatregelen. 

 
 
 
 

 
We eindigen met een citaat uit Jakobus 4: 13-17 
Onzekerheid des levens staat er boven 
Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar 
doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. 
Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die 
voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. 
In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. 
Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. 
Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde. 
 
 
 
  
Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen 
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL  Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07;  
E-mail: info@mirwam.nl; Website: www.mirwam.nl.   
Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRB0 851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 
 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl. De door 
u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden 
door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar 
info@mirwam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. 
 

Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen 
 

Colofon 

Voor uw agenda 
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