
 

 

Visitatie reis Oekraïne februari 2018 

 
Schoolbezoek Merefa 
Op vrijdagmorgen 23 februari 2018 zijn we de school wezen bezoeken van de niet-geregistreerde 
Christen Baptisten  gemeente van Merefa.  
Omdat deze school geen overheidssteun krijgt en zij hun kinderen willen opvoeden volgens de 
normen en waarden van Gods Woord mogen we deze school financieel ondersteunen.  
We werden warm ontvangen door de directrice. In elke klas hebben we kennis gemaakt met de 
leerkracht en de kinderen. We proefden veel onderlinge liefde tussen de kinderen en de 
leerkrachten. Er is een grote nood van te weinig leerkrachten. Onze Engelse tolk Shendy die uit het 
naburige Pisochyn komt heeft aangeboden om de komende tijd te helpen met de Engelse lessen. De 
directrice was van dit spontane aanbod zichtbaar ontroerd.  
De oudere kinderen hebben we gevraagd wat hun toekomst perspectief is in de Oekraïne. Ze zijn er 
van overtuigd dat het heel belangrijk is om goed en geschikt werk te vinden.  
Na de foto sessie hebben we met al de kinderen en leerkrachten verschillende Russische gezangen 
gezongen. Rien en ik hebben Psalm 25 : 2 gezongen en Shendy, die geboren is in Oeganda, een 
Afrikaanse psalm. Heel mooi. 
 

 
 



Gehandicapten  
Zaterdagmiddag hebben we gesprekken gehad met broeder Anatoly  Kopilov die verantwoordelijk is 
voor de zorg van de gehandicapten in deze streek  (3 rayons). Hij staat de ouders terzijde met 
praktische adviezen, ook heeft hij speciale lessen ontwikkelt voor deze kinderen.  
Anatoly heeft zelf een dochter met het syndroom van down.  
Het lag eerst in de bedoeling om jl 18 februari een bijeenkomst te organiseren maar vanwege de 
koude en de verre afstanden is besloten dit in mei - juni te doen.  
Als stichting Mir Wam hebben we een financiële bijdrage mogen geven, zodat dit alles DV ook zijn 
voortgang mag hebben. Anatoly vraagt bovenal ons om gebed voor de vaak moeilijke 
omstandigheden waarin deze families verkeren.  
We sluiten ons gesprek af met het lezen van 1 Korinthe 1 : 26 - 31 
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, 
niet vele edelen. 
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het 
zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 
28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij 
hetgeen iets is, te niet zou maken; 
29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. 
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, 
en heiligmaking, en verlossing; 
31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere. 
 
Kerkbouw Warwarovka 
Sergei Seritsa is aangesteld als verantwoordelijke broeder voor de gemeente van Warwarovka. 
Ongeveer 70 km richting Poltava. Elke zondag gaat hij hier voor. Er komen ongeveer 20 mensen naar 
de dienst. De afgelopen tijd is er 1 familie verhuisd en 1 familie is hier komen wonen.  
De vergunningen voor de kerkbouw zijn het achterliggende jaar in orde gebracht. Er is een begin 
gemaakt met de bouw. Eerst is de water en stroom voorziening in orde gemaakt. Daarna het 
grondwerk voor de fundatie en zijn de fundatiebalken in beton gestort. Het ligt in de bedoeling om 
dit jaar de muren, ramen  en het dak te kunnen bouwen. Vanuit verschillende omringende 
gemeenten helpen er broeders met de bouw van de kerk.  
We bidden of de Heere dit werk wil zegenen. Na afloop van dit gesprek lezen we Psalm 127. Zo de 
HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan, enz. 
 
Weduwen conferentie Dnjepropetrovsk  
Mir Wam geliefde broeders en zusters! 
We hebben uw geestelijke en materiële steun nodig voor de dienst om weduwen en verlaten vrouwen 
te helpen om hun minderjarige kinderen groot te brengen. 
Deze oproep kregen we van onze broeders uit de Oekraïne. 
 

       



 
 
Job 29:13 En het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. 
Op zondag 25 februari 2018 hebben de broeders uit de regio Charkov, Krasnograd en Dnipropetrovsk 
(Nu Dnjepro)  een weduwenconferentie georganiseerd waar wij als stichting Mir Wam in mochten 
deelnemen. Voor ons was het een nieuwe ervaring om op deze wijze te kunnen helpen bij vele 
weduwen in een deel van de Oekraïne.  
Samen met de broeders en zusters uit Merefa hebben we op vrijdag inkopen gedaan bij een grote 
Metro in Charkov. Vele verschillende producten zoals meel, zonnebloemolie, macaroni, gerst, rijst, 
thee, chocolade, waspoeder, shampoo, tandenborstel, tandpasta en zeep hebben we ingekocht. 
In de zaal van de kerk uit Merefa is alles in pakketten gedaan met de waterkoker die we al uit 
Nederland hadden laten komen. Een mooi geschenk voor de veelal arme weduwen die met een 
overheidsbijdrage van € 25,= per maand moeten zien rond te komen.  
Op zondagmorgen vertrokken we om 6 uur naar Dnjepro wat 215 km naar het zuidwesten ligt.  
We werden er hartelijk in de consistorie ontvangen door de broeders van deze gemeente. Vooraf 
werd broederlijk overlegd hoe de indeling zou zijn van de diensten.  
Rien heeft in de morgen dienst een stichtelijk woord mogen spreken naar aanleiding van 2 Koningen 
4: 1 - 7. Vele nuttige lessen mocht hij de weduwen vanuit deze geschiedenis voorhouden. Vanuit zijn 
eigen bevinding weet hij hoe moeilijk het is om zonder leidinggevende vader op te moeten groeien. 
Maar ook : Je moet weduwe zijn om te beseffen wat het is om weduwe te zijn.  
Samen hebben we de 3 verzen van Psalm 133 gezongen. Er was zichtbaar herkenning. 
De morgendienst duurde van 10.00 tot 12.30 uur.  
Verschillende andere broeders mochten een woord spreken. Ook werden er door de vrouwen 
gedichten voor gelezen en liederen gezongen.  
Vanaf 12.30 tot 14.00 uur hebben we met zijn allen in de kerk gegeten. Het eten was klaargemaakt in 
de basement van de kerk, waar vele zusters hielpen om dit allemaal in goede banen te leiden.  
Heel fijn waren ook de onderlinge gesprekken die we in de pauze mochten voeren. 
Om 14.00 uur begon de middag dienst waar enkel de weduwen (78) en alleenstaanden (15 )voor 
waren uitgenodigd. De jongste was 27 en de oudste 91.  
Nadat er verschillende broeders hadden gesproken en liederen waren gezongen mocht ik een 
stichtelijk woord spreken. Dit heb ik mogen doen aan de hand van de geschiedenis van de weduwe te 
Zarfath, 1 Koningen 17. Zij ging gewillig om water toen Elia dit haar had gevraagd, maar toen hij zei 
dat ze ook brood mee moest nemen kon ze niet anders dan haar situatie aan Elia vertellen en ook 



haar zorg over de toekomst bekend te maken hoe dit af zou lopen. Ze zou het laatste wat ze had 
samen met haar zoon eten en daarna sterven.  
We hebben de weduwen gevraagd: Hoe is Gods zorg voor u in het verleden geweest? Hoe is Gods 
zorg voor u in het heden? Hoe zal Gods zorg voor u in de toekomst zijn. Voor de weduwe te Zarfath 
ging het elke keer door de onmogelijkheid heen. Maar toch betoonde de Heere zijn trouwe zorg voor 
hen.  
Heel de bijbel door staan er vele teksten waarin de HEERE Zijn zorg voor de wezen en weduwen 
bekend maakt. Ook hoe anderen hiermee om hebben te gaan. Om deze gouden schatten te vinden is 
het nodig dat we Gods woord onderzoeken. We hebben dit samen gedaan aan de hand van vragen. 
Een zuster uit Nederland had een Bijbelse quiz gemaakt met allemaal vragen over de weduwen. 
Iedereen deed goed zijn best om al de antwoorden te vinden.  
Het was groot om zo samen deze dag te mogen ontvangen. Wij gaan weer weg maar de Heere blijft.  
 
Rien Schot en Jan Huige 
  
 
We kregen in maart jl. een bedank brief van de schoolleiding uit Merefa 

6 En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen 

zaait, zal ook in zegeningen maaien. 

7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; 

want God heeft een blijmoedigen gever lief. 

8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, 

alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 

 

Geliefde  broeders en zusters uit Nederland en allen die helpen. Evenals de  vertegenwoordigers van 

Stichting Mir Wam  Jan en Rien die Oekraïne hebben bezocht. We zijn jullie erg dankbaar voor het 

bezoek aan onze christelijke school in de stad Merefa,  en voor de donaties aan onze school. 

We zijn diep geraakt door uw aandacht en medeleven. Heel erg bedankt en de Heere  voor Zijn 

genade. 

We zeggen  speciale dank uit voor de communicatie met de schoolkinderen van onze school, voor de 

prachtige hymnes van de broers Jan en Rien, voor de getuigenissen en voor het feit dat de tweeling 

uit de 1e klas op hun knieën ging zitten bij de "chocolade-oom" Sendyu - Amil, de vertaler van onze 

vrienden. 

U  gaf ons niet alleen materiële waarden, maar gaf ook de vreugde van communicatie en het 

vertrouwen dat u van ons houdt, zoals de Heere Jezus Christus ons liefheeft. 

Blijf alstublieft bidden voor weduwen (drie weduwen werken op onze school), wezen en onze 

christelijke school. 

Moge je vriendelijkheid en vrijgevigheid honderdvoudig op u wederkomen. We wensen jullie 

gezondheid, vreugde en succes in het werk voor  de Heere. 

Wees gezegend !!! "...opdat de liefde waarmede Gij mij liefgehad hebt,  in hen zij, en ik in hen". 

Johannes 17 : 26 

Met liefde voor u, het onderwijzend personeel van de christelijke school in de stad Merefa 

01 maart 2018 

            
 


