
 

Mir Wam, 

Van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober hebben we vanuit het bestuur van Mir Wam een oriëntatie 

bezoek gebracht aan de vluchtelingenfamilies aan de rand van het oorlogsgebied in de Oekraïne. Een 

grote schrijnende nood hebben we daar aangetroffen. Daarom willen we vanuit onze stichting  Mir 

Wam (“Vrede zij ulieden”) deze mensen ondersteunen met diaconale hulp.  De omstandigheden 

waarin deze mensen verkeren zijn erg instabiel en uitzichtloos. Vele christenen zijn ook bereid deze 

vluchtelingen te helpen maar weten zelf amper rond te komen.  

Broeder Mischja (diaken uit Merefa) vertelde dat er een ongelovige vrouw uit de vluchtelingen naar 

hem toe kwam met de vraag: “Als ik nu gelovig word, kun je er dan voor zorgen dat ik van de 

overheid een huis krijg?” Hij antwoordde dat hij dat niet kon garanderen, maar wel wist dat als je een 

huis hebt, dit dan (als je gelovig wordt) afgepakt kan worden door de overheid.  

Hieronder enkele indrukken die we opdeden. 

 

Over een modderpad bereiken we een piepklein en oud huisje. De schoenen gaan uit – dat gebeurt 

overal waar je binnenkomt. Er zijn een  paar stoelen en verder matrassen op de grond.   

Hier wonen een vader en moeder met vijf kinderen en een oma. Ze zijn gevlucht voor het 

oorlogsgeweld. De vader van het gezin laat ons foto's zien van hun huis. Hij is een keer terug geweest 

om spullen op te halen. Het huis staat er nog met kapotte ramen. Er zaten granaatscherven in de 

matrassen van de kinderbedjes. Het hele dorp is een chaos. Veel is in puin. 

 

Dan begint oma geëmotioneerd te vertellen. (Foto 1 ) Zij heeft 14 dagen in een kelder doorgebracht, 

terwijl er steeds geschoten werd en explosies werden gehoord. Ze vertelde hoe ze geroepen en 

gesmeekt hadden tot de Heere om redding. Haar zoon heeft haar daar weg kunnen halen.  Ze is 

dankbaar dat ze nu hier in rust mag wonen. Ze weet niet of ze ooit naar haar geboortedorp zal 

terugkeren. 
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Op  foto 2 zie je Tanja Agmakova met Vika en Oleg. Eerst is ze samen met haar man en vier kinderen  

naar Rusland gevlucht.  Daar heeft haar man haar verlaten en bleef ze alleen achter in grote zorgen.  

Ze is teruggekeerd naar de Oekraïne en heeft nu een klein oud huisje in Merefa waar ze tijdelijk mag 

blijven wonen. De christelijke gemeente van Merefa (40 km onder Charkov) helpt liefdevol vele 

vluchtelingen die uit het oorlogsgebied hier een toevlucht zoeken. Op de vraag of ze in al haar 

verdriet wel eens mocht ervaren dat de Heere dicht bij haar was hoefde zij geen ogenblik na te 

denken. Ze mocht getuigen dat ondanks de vele zorgen de Heere zo onverdiend goed voor haar was.  

 

                                          
We bezoeken een klein huisje waar 3 families samen wonen.  Walodja (51 jaar en vader van 13 

kinderen en hij heeft Parkinson) vertelde ons het volgende. Zijn dochter uit Merefa belde hem op en 

zei: “Papa, jullie moeten hier naartoe komen, want het is daar in Loechansk veel te gevaarlijk.” 

Walodja en zijn vrouw spraken hierover, maar wilden en konden ook niet weg, want ze hadden geen 

benzine voor de auto. Ze hebben dit in het gebed bij de Heere gebracht en vertrouwden erop dat Hij 

hen de weg zou wijzen die ze te gaan hadden. De volgende dag kwamen er mensen bij hen om stro 

en hooi te kopen, wat bij hen nog gespaard was gebleven. Dit hebben ze kunnen ruilen voor benzine, 

waarin ze de leidende hand van de Heere mochten zien. Diezelfde dag zijn ze vertrokken naar 

Merefa. Als je ziet hoe deze mensen in een erg kleine ruimte met drie gezinnen leven word je wel 

met innerlijke ontferming bewogen. 

 

We hebben deze mensen in onze gedachten meegenomen naar huis. Hoe zal het verder gaan? We 

bidden voor hen of er weer een toekomst mag zijn. Een plekje waar ze in vrede en rust kunnen leven. 

We merkten dat deze mensen hun vertrouwen op de Heere stelden. Hij zal hen de weg wijzen. 



We zijn ons er van bewust dat onze hulp een druppel is op een gloeiende plaat. Zoveel vluchtelingen 

wereldwijd. En toch worden we gedreven hiermee door te gaan. De Heere Jezus sprak in Matth. 

25:40: ”Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo 

hebt gij dat Mij gedaan.” 

Wilt u mee bidden en helpt u ons helpen?  

Voor meer informatie over onze stichting zie onze website www.mirwam.nl 

Jan Huige  

http://www.mirwam.nl/

